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14 oktober 2021
Geachte dames en heren,

Het Arkmuseum is de eerste en enige drijvende tentoonstelling van Bijbelverhalen ter wereld.
Het museum is gemaakt door Aad Peters, Nederlandse tv- en theaterproducent en

is een replica op halve grootte van de originele boot van Noach. Het is een educatieve en
culturele viering van verschillende legendarische Bijbelverhalen. (Het is niet de Ark van
Dordrecht, die op religieuze wijze hun verhaal verteld.)

In de laatste 10 jaar heeft de Ark een succesvolle tour door Europa gedaan van Nederland,
Duitsland, Denemarken, Noorwegen tot Engeland met meer dan een half miljoen bezoekers.
De Ark lag in over 60 havens o.a. in Rotterdam, Hamburg, Copenhagen, Oslo en tot in het verre
Bergen van Noorwegen. Voor meer impressies zie onze film: https://youtu.be/UfSvLgkKNR8

Nu is de Ark terug uit Engeland en ligt in de gemeentehaven van Sliedrecht tot ca. eind
oktober/begin november 2021 en bied bezoekers en scholen de mogelijkheid deze unieke
expositie te bezoeken.

Vanaf eind november 2021 tot eind januari 2022 zullen wij graag voor scholen en de kerstdagen
in de haven van Huizen komen te liggen.

De Ark heeft een promotionele toeristische meerwaarde, ook voor de gemeente Huizen en
heeft een aantrekkingskracht op het vlak van Cultuur en Onderwijs.

Het Arkmuseum is een aanvulling rond om de kerstdagen en in de wintertijd is de Ark een grote
warme huiskamer met verhalen. Centraal staat de boom des levens die door de hele ark groeit.
Een thema wat deze dagen veel besproken is.

Graag hoor ik of u hier een mogelijkheid ziet deze attractie in uw haven te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Schepik
Arkmuseum
T. 0657 71 31 53

www.arkmuseum.eu




Informatie over de Ark:

De Ark is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog.

De expositie is gemaakt door meer dan vijftien internationale kunstenaars, in opdracht en
naar ideeén van Aad Peters en ontworpen door Michaela Bartonova uit Tsjechié.

Op vier verdiepingen met een inhoud van 2.000 vierkante meter loopt de bezoeker door
een interactieve expositie met scénes uit het oude en nieuwe testament.

De Ark neemt de bezoeker mee op een reis langs de verhalen van Adam & Eva, Kain &
Abel en Noach. En langs Abraham, Mozes en Samson tot aan het Nieuwe Testament. De
Boom des Levens, die door de hele Ark groeit, verbindt de verhalen en laat het geheim
zien van het Nieuwe Testament. Voor kinderen is er een speurtocht door de Ark en haar
verhalen. Op deze manier komt de Bijbel echt tot leven.

Reacties van een van onze bezoekers:

.Heel indrukwekkend. Een knap stukje kunst in de Ark. Drie verdiepingen met mooi
uitgebeelde Bijbelverhalen. Veel met uitgesneden hout en eeuwenoude versteend hout dat
net marmer is. We hebben genoten. 2 uur lang van de ene in de andere verbazing
gevallen. De speurtocht zeker doen, om je kennis te peilen. Op het einde wordt het ook
nagekeken. De geur van hout is zalig daarbinnen en de uitbeeldingen super vet! “

Corona maatregelen:

Vanwege de Coronamaatregelen heeft de Ark meerdere aanpassing gemaakt zoals een
eenrichtingsverkeer, hygiéne voorzieningen en online boekingssysteem. Normalerwijze
mogen wij op de Ark 300 mensen gelijktijdig ontvangen, in Coronatijd zal het vanaf nu nog
max. 200 mensen mogen zijn (2.000 m2 expositie — 10m2 per huishoud).

De Ark is dagelijks geopend van 10.00 tot 18:00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.arkmuseum.eu

Over eigenaar Aad Peters:

De Ark is een project van theater- en televisieproducent Aad Peters, bekend van de vele
educatieve tv-programma’s zoals ‘d'r kan nog meer bij’, ‘de Ark van Stekeltje’, en door zijn
bekende rol in de Mini Playbackshow, ,Bulletje’. Sinds 1975 werkte hij in bijna 60 landen en
speelde wereldwijd 6.000 voorstellingen. Naast sociaal geéngageerd werk, behandelde hij
thema'’s als vrede en vergeving in conflictgebieden. Zo werkte hij acht jaar (1983-1990)
tijdens de Libanese burgeroorlog en in Syrié en Iran waar hij 120 educatieve
tv-uitzendingen produceerde. Voor dit complexe werk kreeg hij in 2002 een

koninklijke onderscheiding.
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