Van: geanonimiseerd
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 18:38
Aan: griffie griffie@huizen.nl

Onderwerp: De WAARDE van Haven 5.
Beste gemeenteraadsleden,
Ik spreek jullie aan op jullie menselijkheid.

Haven 5 betekent heel veel voor me. Mijn moeder was net 4 maanden geleden overleden
toen ik bij haven 5 binnenliep. Ik werd zo ontzettend warm ontvangen!

Ik kom er sinds 1,5 jaar en het is een belangrijke plek in mijn leven en hart geworden.

Ik zit zelf al 9 jaar in de ziektewet en ben 38. Ja dat lees je goed. Er is tegen mij gezegd dat
ik nooit meer kan werken. Met de kleine uitkering die ik heb (bijstand niveau) kan ik gewoon
meedoen met allerlei activiteiten! Ik voel me hierdoor midden in de samenleving.

Er veel verbinding, luisterend oor en door juist de vrijheid in Haven 5, heb ik mijn
creativiteit weer herontdekt. Ik geef nu workshops bij Haven 5. Dit doet enorm goed aan mijn
zelfvertrouwen. Wat ik kan en doe, is iets waard! En ik krijg er bakken met energie van.

Ik ken géén plek die dezelfde ruimte (letterlijk en figuurlijk) biedt als Haven 5.

Het is dan ook in mijn hoofd heel vreemd dat een gemeente als Huizen dit niet steunt door
middel van een subsidie.

Haven 5 verhelpt de eenzaamheid, is voor veel mensen een daginvulling, je kan je
belastbaarheid opbouwen, het is zeer toegankelijk (iedereen kan binnenwandelen of
rollen), er wordt gefocust op duurzaamheid, er is altijd hulp aanwezig voor iedereen, je kan
werken met je creativiteit, spiritualiteit, filosofie of het aanleren van de Nederlandse taal.
EN je kan er een kop koffie halen tegen -voor mij- wel een betaalbare prijs.

Ik hoop dat jullie ook de waarde in gaan zien van deze plek. Of in iedergeval geloven dat
voor mij en velen met mij, het een zéér belangrijke plek is in Huizen die echt gesteund
moet worden.

Bedankt voor het lezen.

Fijne dag!

geanonimiseerd
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