Van: geanonimiseerd
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 19:07
Aan: griffie griffie@huizen.nl

Onderwerp: Graag direct doorsturen naar alle fractievoorzitters
Goedendag,

Op verzoek van de wethouder laten wij, meemakers van Haven 5 op de Havenstraat, ons
horen en deel ook ik graag wat Haven 5 voor mij persoonlijk betekent.

Het is een plek waar ik altijd terecht kan als ik me even eenzaam voel. Ik heb een tijd een
activiteit daar georganiseerd (met als insteek re-integratie) zo lang als ik dat kon volhouden.
Daarin heb ik alle vrijheid gehad om mijn grenzen te ontdekken, bij te sturen en te pauzeren,
waar ik dat nergens anders kon. Dit heeft mij zelfvertrouwen gegeven na een diepe burn-out
die mij nog steeds parten speelt. Of ik hu een jaar niet ben geweest of iedere dag kom; je
wordt weer hartelijk ontvangen en is er interesse in je.

Het is een warme ontmoetingsplek waarvan het fijn te weten is dat dat er gewoon is in
Huizen. Waar je kan meedoen, mee-organiseren, mee-genieten en vrienden kan maken op
een moment dat je dat zelf wilt/er aan toe bent/ behoefte aan hebt. Gelijkgestemden vinden
elkaar.

Ik zie door de jaren heen het aanbod groeien, de toeloop toenemen. Het dient een groter
doel in de samenleving.

En wanneer je meemaakt, leer je met elkaar samenwerken, ook al is iedereen heel anders
(andere achtergrond, andere persoonlijkheid). ledereen wil in principe hetzelfde en dus
komen we er met elkaar uit, ondanks de verschillen. Het is eigenlijk een goed voorbeeld voor
de huidige maatschappij, hoe je met elkaar om kunt gaan, hoort te gaan. Normen en
waarden zoals respect en geduld met elkaar hebben, geen discriminatie, samen leven en het
positieve zien, ons met elkaar hard maken voor een betere wereld op een praktische en
toegankelijke manier. Zonder druk dat iets moet, maar alle vrijheid en ruimte dat je mag.

In deze maatschappij waarbij zoveel moet en velen ten onder gaan aan alle regeldruk en
alles in hoog tempo voorbij snelt, kun je hier jezelf op je eigen tempo terug vinden. Of je
alleen of met iemand een kop koffie met versgemaakte taart komt drinken of dat je een
laagdrempelige activiteit doet. Of je zelf een activiteit organiseert als je je daartoe geroepen
voelt.

Ik denk dat H5 een voorbeeld is voor hoe de maatschappij ook kan, waarbij er meer geluk,
rust en ruimte ervaren wordt, meer saamhorigheid en je geaccepteerd voelen zoals je bent.

Hoe goed kunnen wij mensen dit gebruiken, is nu de vraag aan u.

Met vriendelijke groet,

geanonimiseerd
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