Van: geanonimiseerd
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 19:48
Aan: griffie griffie@huizen.nl

Onderwerp: Haven 5
Geachte fractievoorzitters,

Bij Haven 5 is het prettig samenkomen.

Het voldoet voor velen aan een behoefte.

Verschillende nationaliteiten, maakt niet uit waar je vandaan komt daarom voelt iedereen
zich welkom.

Er ontstaan veel vriendschappen en fijne contacten.

Er wordt samen gegeten, 1 x per mnd een potlucklunch.
Met Kerst een restjes dag.

Veel workshops waar ik en velen aan meedoen.

Voor iedereen iets te doen.

Mijn man en ik komen er meerdere dagen in de week
Het is absoluut een verrijking in ons leven.

Zelf ben ik2 jaar geleden in een depressie geraakt.

Ben bij Haven 5 terecht gekomen en dat heeft mij uit een diep dal getrokken.

De saamhorigheid, vriendschap en warme bad waar ik het al eerder over had. Een voorbeeld
zoals het in de wereld zou moeten zijn.

In elke plaats/ stad zou er een Haven moeten zijn, dan zou de wereld er een stuk
vriendelijker uit zien.

En dat is wat de mensheid heel hard nodig heeft.

Dus het lijkt mij duidelijk dat als dit stopt, het een ramp is.
Mvg. geanonimiseerd
Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze mail door te sturen naar de fractievoorzitters van alle

partijen ?
Bvd .
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