Van: geanonimiseerd
Verzonden: zaterdag 8 maart 2025 19:56
Aan: griffie

Onderwerp: Leuk verhaal over het Winterfeest!

Winterfeest

Wij waren op het winterfeest op de vluchtelingenboot.

Toen we aankwamen waren er allemaal spelletjes voor kinderen .En je kon daar poffertjes
eten en chocomelk drinken. En buiten was er ook nog een opblaasbaar voetbalveld. Binnen
was er een kraam met Henna en een kraam met drinken. We kwamen bij een ruimte waar je
kon pingpongen en kennismaken met elkaar. Bij de kennismaak zaal was er muziek

en ze gingen dansen en trommelen. We kregen ook een rondleiding.

We gingen als eerst met de rondleiding naar de andere boot, want er waren twee boten. We
gingen eerst naar de kamers van de vluchtelingen die waren

niet groot. Je moest met z'n tweeén op een kamer slapen. Er was een

noodgeval kamer. Dat was voor als er een ruzie komt, dan kan de andere

naar die kamer. Daarna gingen we naar de loungehoek, waar ze een

playstation gedoneerd hadden gekregen van mensen en we gingen ook naar de eetzaal. Ze
krijgen 14 euro per week. Ze mogen geen eten mee naar de kamers, maar wel kleine hapjes
meenemen en toen de rondleiding klaar was gingen mensen dansen. De mensen waren heel
aardig, want ze gingen voor mensen stoelen pakken om te zitten. En ze gingen allemaal
dansen.

Het was super leuk. Onze mening: Dat ze niet zo heel veel geld krijgen, maar de mensen
waren heel lief.

geanonimiseerd
(allebei 10 jaar)
Scheepswerf

Ps. Ms is het een goed idee om als gemeente iets positiefs terug te doen voor de buurt in de
vorm van een leuk buitenspeelonderdeel voor de oudere doelgroep (tieners) van onze buurt.
Op dit moment is er niet meer dan een (verouderde) speeltuin voor kleine kinderen. Onze
tieners worden blij van een tafeltennistafel / voetbalveldje oid. En wellicht is het ook een
leuke aanvulling voor de mensen van de boot? ;-) groetjes van 2 mama's van de
scheepswerf.



